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Het contact met uw kerkenraad 
 
Jan Meerdink  ouderling-kerkrentmeester, 
                 06 46 27 25 59 
Leon Teubner ouderling-scriba & pastoraat,    
  pastoraat@pkn-ravenstein.nl, 06 18 33 29 29 
Henk Visscher; ouderling 
Eelco van Vliet;  kerkrentmeester  
Elly Vreenegoor; ouderling-kerkrentmeester          
      kerkrentmeesters@pkn-ravenstein.nl    
 
Jan Bekker; diaken,  06 10 19 48 95 
         diaconie@pkn-ravenstein.nl 
Corinne Verbraak; diaken,  06 13 06 19 31     
         kopij@pkn-ravenstein.nl 
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Inhoud van deze gemeentebrief o.a. met: 
Kerkdiensten en schoonmaakrooster 
Wel en wee,  Van de kerkenraad, Vrouwenvereniging 
Agenda kerkzaal/De Uitkomst en Contact kerkenraad 
 
Kerkdiensten     
8 juni  10.00   p. L. Teubner Pinksteren 
15 juni  10.00   Ds. H. Tacken   Avondmaal 
6 juli  10.00   p. L. Teubner 
20 juli 10:00  p. L. Teubner  
3 aug. 10.00  p. L. Teubner 
17 aug. 10.00   Ds. E. v/d Berg-Strijker 
 
 
Mocht er oppas nodig zijn tijdens een dienst, dan 
wordt dit geregeld. 
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Komende diaconale collecten 
8 juni     Zending Myanmar jeugd 
15 juni   Diaconaat Nederland, vluchtelingen 
6 juli      Werelddiaconaat Ghana, kinderarbeid 
20 juli    Pastoraat Nederland, veilige plek    
   studenten 
3 aug    Zending Cuba, ondersteuning kerken 
17 aug  Werelddiaconaat Moldavië, kwetsbare 
   mensen 
 
De diaconale collectes hebben in de periode van 
1 januari tot en met 30 mei een bedrag van  € 311,52 
opgeleverd, deze zijn allemaal overgemaakt naar 
Kerk in actie. 
Alvast dank voor u bijdrage, Jan Bekker, diaken 
 
Schoonmaakrooster 
voor  8 juni  Anneke en Richard 
voor 15 jun Matty en Henny 
voor  6 juli   Nico en Lens 
voor 20 juli    Werkgroep Cultuur 
voor 3 aug  Anneke en Richard 
voor 17 aug   Matty en Jaap 
 
 
 
De kerkenraad vergadert op dinsdag 3 juni en 
maandag 14 juli  
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Digitale weergave middels qr-code van de website 
 
Ze zeggen dat je er niet meer onderuit komt en met 
een qr-code makkelijker kunt kommuniceren nu daar 
zijn de meningen over verdeeld wat mij betreft.  
 
Om toch een veilige qr-code van de website van de 
pkn-ravenstein te brengen heeft het ook voordelen 
om het nieuws te lezen of op de hoogte te blijven. 
 
 
 

  
 
                                     scan mij 
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Wanneer kunt u de nieuwe gemeentebrief 
verwachten? 
 
In principe komt de gemeentebrief om de twee 
maanden op de 1e zondag van de maand, voor de 
komende vakantieperiode wordt het eenmalig op 31 
augustus! 
 
Helpt u ons mee met kopij en wetenswaardigheden 
uit de gemeente.  
De kopij kunt u sturen naar kopij@pkn-ravenstein.nl, 
graag als ‘kaal document’ en foto’s apart toevoegen 
in de mail.  
 
Kopij graag inleveren voor 17 augustus !! 
De redactie is in handen van Corinne en Eelco. 
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Wel & Wee 
Mededelingen vanuit de pastorale groep, kort nieuws 
van enkele gemeenteleden.  
 
Zoals vorige keer al aangegeven is bij Jan en Dinie 
Bak de gezondheid broos.  
Voor de noodzakelijke beweging komt Jan 2 of 3 keer 
per dag naar buiten om een ommetje te maken met 
de rollator. Al met al is het een moeilijkere fase waar 
ze samen doorheen gaan.  
Jan Schotanus heeft in het ziekenhuis gelegen met 
wondroos aan zijn been, de lichamelijke conditie van 
Jan is nog niet goed. Zo heeft Jan nu een wond bij 
zijn schouder die maar heel moeilijk geneest, 
ondanks deze belemmeringen probeert Jan toch de 
draad weer op te pakken.  
 
Er is ook goed nieuws; bij de familie vd Kolk is een 
groot verjaardagsfeest gevierd. De leeftijden van 
Pieter, Henny, Celine en Niels bij elkaar opgeteld 
kwam op een totale leeftijd van 160 jaar.  
 
Ook mooi nieuws van de familie Liefting; Jan Liefting 
is gestopt met de boerderij en is nu met de familie 
(Jan, Jannet en Rick) verhuisd naar Haren, opvallend 
is hierbij dat ze nu wonen in de Lieftingstraat in 
Haren.  
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Onze pastorale groep probeert bijstand te verlenen 
daar waar ze kunnen. We vullen onze taak in naar 
afhankelijkheid van de omstandigheden, door een 
telefoontje maar soms ook een bezoekje.  
Maar dit geldt niet alleen voor ons als pastorale 
groep, het is een oproep aan eenieder van ons, zo 
kunnen we elkaar steunen en horen we wat er speelt. 
Het is duidelijk dat we in een ouder wordende 
gemeente zitten.  
Mocht er bij U een situatie voordoen waarbij wij iets 
kunnen betekenen, neem contact op. 
 
Namens het pastorale team wens ik U allen een 
goede (vakantie) tijd toe.  
Jan Meerdink 
 
De Garnizoenskerk 
De Garnizoenskerk is voor velen van ons een 
vertrouwde plek: een huis van geloof, ontmoeting en 
rust in het hart van Ravenstein. Misschien heeft u 
gehoord van plannen dat burgerlijke gemeente Oss 
onderzoekt hoe zij verder wil met een aantal 
monumentale gebouwen, waaronder onze kerk. 
 
Op dit moment is er nog geen definitief besluit 
genomen. Eén van de mogelijke uitkomsten is dat de 
gemeente de Garnizoenskerk afstoot.  
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Colofon 
Kerkgebouw, Garnizoenskerk  
bezoekadres    : Servetstraat 1, Ravenstein 
Postadres       : Nieuwstraat 7, 5371 AH Ravenstein 
 
Contactpersoon ‘Kerkelijk werk’  
Leon Teubner   pastoraat@pkn-ravenstein.nl 
Contactpersoon kerkgebouw 
Jan Bekker   diaconie@pkn-ravenstein.nl 
 
 
Voor giften aan de kerk oid kunt u gebruik maken van 
onderstaande bankrekeningnummers van 
kerkrentmeester en diaconie. 
Regelmatig wordt u, via gemeentebrief, op de hoogte 
gehouden en jaarlijks is er een gemeente-middag. 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

College van Kerkrentmeesters 
NL 55 RABO 0143 1025 83 

 
College van de Diaconie 

NL 78 RABO 0373 7449 86 
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1. Jezus verdwijnt voor het oog 
    van Zijn leerlingen omhoog. 
    In een wolk die Hem omvat 
    gaat Hij op als teken dat 
    Zijn bestemming is bereikt 
    nu Hij van de aarde wijkt. 
  
2. Mensen kijken wat verdwaasd 
    en ontgoocheld hemelwaarts. 
    “Maar - zo wordt tot hen gezegd -  
    weliswaar is Jezus weg, 
    houd je vast aan het geloof:  
    Hij komt weer, zoals beloofd. 

 

Agenda  
kerkzaal en ‘de Uitkomst’ voor deze periode 
3 juni  bijbelgroep    14:00 
3 juni  kerkenraadsvergadering 19.30 
10 juni bijbelgroep    14.00 
17 juni bijbelgroep    14.00 
24 juni bijbelgroep    14:00 
14 juli kerkenraadsvergadering 19.30 
 
2 september bijbelstudie kerkzaal 14:00 
15 september vrouwenvereniging 19:30 
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Dat klinkt misschien zorgelijk, maar we willen jullie 
geruststellen. 
 
Wij (de kerkenraad) blijven het proces nauwlettend 
volgen en zijn in goed contact met de betrokken 
partijen. Vanzelfsprekend gaan onze kerkdiensten, 
bijeenkomsten en activiteiten gewoon door, zoals 
jullie gewend zijn. 
 
We vertrouwen erop dat met geloof, geduld en 
onderlinge verbondenheid we samen met de burgers 
van Ravenstein tot een goede uitkomst zullen komen.  
 
Namens de kerkraad, Jan Meerdink  
 
Mystieke tekstlezing 
Ook het komende werkjaar lezen we weer samen 
teksten uit onze mystieke traditie. Op dit moment is 
nog niet bekend van welke auteur(s) of rond welk 
thema. 
Vanaf vrijdag 5 september komen we weer elke 
eerste vrijdag van de maand bijeen, van 10.30-
12.00u in De Uitkomst, Nieuwstraat 7 Ravenstein. 
De bijeenkomsten zijn gratis (vrije gift voor 
koffie/thee, verwarming e.d. is mogelijk), en ook 
online te volgen.  
Informatie en begeleiding: Leon Teubner 
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Bijbelleesgroep 
Elke week is er op dinsdagmiddag een bijeenkomst 
waarin we het evangelie van de komende zondag 
lezen en overwegen. Deze bijeenkomsten zijn van 
14.00-15.30 uur in De Uitkomst. De bijeenkomsten 
zijn gratis.  
 
Op dinsdag 24 juni sluiten we dit werkjaar af met een 
langere bijeenkomst van 10.00-15.00 uur (zelf lunch 
meenemen; voor koffie en thee wordt gezorgd).  
 
In de maanden juli en augustus stoppen we, om de 
draad weer op te pakken op dinsdag 2 september om 
14.00 uur. Informatie: Leon Teubner 
 

Beelden voor God 
In de Bijbel 
komen meer dan 
100 Godsnamen 
en -beelden voor: 
Ene, Eeuwige, 
Machtige, Heer, 
Meester, Vader, 
Schepper, Verlosser, Vredevorst, Herder, Heilige van 
Israël, Alfa en Omega, Koning, Herder, Rots, Moeder, 
Wijsheid, Ik ben die/dat Ik ben, … enz. 
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gereserveerd voor het samen koffiedrinken en daarna 
de keuze uit een creatieve activiteit (wolken 
boekenleggers maken met pastelkrijt), een 
rondwandeling met gids door Cuijk en nabespreking 
van de Hemelvaartsviering met de twee voorgangers. 
 
Rond 13:00 u werd iedereen in het ’t Fort verwacht 
om gezamenlijk de lunch te nuttigen. Niemand hoefde 
hongerig naar huis, er was volop brood, fruit en drank 
(melk, koffie en thee) verkrijgbaar.  
 
De reacties van de vele aanwezigen waren zeer 
positief over de viering, het programma en de 
afsluitende lunch.  
Het was zeer geslaagd. 
 

Namens de werkgroep SAGE, 
Corinne Verbraak (Diaken gemeente Ravenstein) 
 
Speciaal voor de in SAGE met elkaar 
samenwerkende gemeenten in noordoost Noord-
Brabant schreef ds. Reinier Kleijer uit Haren op 
verzoek dit kinderliedje voor de dienst op 
Hemelvaartsdag.  

 
Kinderlied: Reinier Kleijer  
(melodie: Altijd is Kortjakje ziek) 
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elkaar weer op maandag 15 september, en ach 
sommige tradities moet je niet veranderen…dus gaan 
we beginnen met een lekkere lunch. 

Hemelvaartsviering door SAGE te Cuijk 
Op donderdag 29 mei waren we allemaal te gast in 
de protestantse kerk van Cuijk om samen de 
Hemelvaart van Jezus te vieren. 
Uit de groep SAGE (Samenwerkende Protestantse 
Gemeenten) waren Cuijk en Ravenstein de 
zogeheten gastgemeenten.  
De Voorgangers waren dan ook uit die gemeenten 
afkomstig. Predikant Edo Laseur en Pastoraal werker 
Leon Teubner hebben er samen een mooie viering 
van gemaakt. In deze viering was natuurlijk ook 
ruimte voor kinderen.  
Jan en Corinne uit Ravenstein hadden een verhaal 
en knutsel voorbereid en na het zingen van een 
kinderlied zijn zij naar hun eigen ruimte gegaan.   
 
Na de viering was er koffie en een Cuijkse Klokje. 
Het programma wat na de koffie begon, bezat 4 
activiteiten. 
 
In de kerk werd een orgelconcert gegeven door 
organist Piet Bron. De mensen die daarnaar wilden 
luisteren kregen in de kerk koffie/thee en koekje.  
En voor de anderen was in ’t Fort ruimte 
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De Islam kent 99 namen voor God, maar, zeggen ze, 
het is de 100ste! 
 
In de volksmond hoor je als het over God gaat vaak: 
‘Er moet wel iets meer zijn’ – wat op zich geen gek 
beeld is, omdat het openlaat wie of wat God zou zijn; 
een vermoeden van Aanwezigheid? Keuzestress bij 
zoveel mogelijkheden?  
Of vanuit een niet-weten God bewust niet willen 
benoemen? 
 
De vele beelden en namen van God gaan alle terug 
op de naam die God zelf aan Mozes meedeelt: ‘Ik 
ben: Ik ben’, of: ‘Ik ben dat Ik ben’, of  
‘Ik ben die er zijn zal’.  Hier al doen zich meerdere 
betekenissen voor.  
 
De andere namen komen waarschijnlijk voort uit 
ervaringen met God uit het leven zelf: de Machtige 
van de schepping, de Schepper; of: Redder/Verlosser 
uit nood of onderdrukking; of: Goede Herder die zijn 
schapen bewarend hoedt en gidst.  
 
Anderzijds komen de namen voor God ook voort uit 
ons menselijk tekort, uit onze onmacht en verlangens: 
de Eeuwige die ons moge bewaren in en uit de 
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tijdelijkheid van ons bestaan; mijn Meester die ons 
moge doen groeien in wijsheid en ons tuchtigt als wij 
ons afkeren; de Vredevorst die ons de vrede moge 
brengen die de wereld ons niet geven kan. 
 
Er zijn ook namen voor God die intiem verweven zijn 
met ons innerlijk leven: oh Jij, Liefde, Tedere, 
Bruidegom, Moeder, Vader, Die mij troost, Die mij 
verwekt, Die baart en veiligt aan de moederborst, 
Vriend, Geliefde, …. 
 
Vaak zijn we ons niet zo bewust dat we een beeld van 
God hebben, en hoe dat er dan uitziet. Hoe spreekt u 
God aan als u bidt? En wanneer voelt u weerstand 
als iemand over God praat op een wijze die u 
tegenstaat? 
 
En wat betekent eigenlijk het beeldverbod voor het 
gebruik van beelden en namen van God? 
 
In de zomermaanden juli en augustus gaan we in drie 
diensten wat bewuster stilstaan bij de beelden en 
namen die we van God meedragen.  
We beginnen in de dienst van zondag 6 juli met de 
naam die God ons zelf heeft meegedeeld: Jahwe – ‘Ik 
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ben die ik ben (met je)’. Deze meest abstracte 
Godsnaam zal de meest intieme blijken te zijn.  

Nieuws van de Vrouwenvereniging 
 

Zoals in de vorige gemeentebrief 
geschreven zouden we op 
maandag 14 april een 
Paasactiviteit doen.  
We waren allemaal erg verrast 
door het bestuur. Ze hadden met 3 
personen een houten paasei 
gemaakt (jazeker, zagen, schuren 
in elkaar zetten) welke wij 
mochten versieren met leuke 

kleine paas attributen. 
 
Tussen het versieren door was er gebed, zang, 
verhaal en genoten we van lekkere hapjes. Genoten!! 
 
Maandag 19 mei was het de laatste avond voor de 
grote vakantie. Het is een gewoonte geworden dat we 
dan gaan uiteten en dit keer werden we verwacht bij 
Pan en Zo in Herpen.  
We hebben gezamenlijk genoten van een lekkere 
maaltijd en natuurlijk gezellig gekletst.  
 
We gaan genieten van een lange vakantie en zien 


